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Een eerste update in het nieuwe jaar. We wensen iedereen een 
heel mooi, gezegend, gezond en liefdevol jaar toe! 

December bij Stichting Charis 
Een maand vol ontmoetingen en vieringen. Het is woensdagochtend; de koffieruimte is omgebouwd 
tot knutselruimte voor de vrouwen. Met ongeveer twintig vrouwen gaan we aan de slag om dingen te 
maken voor de kerstmarkt. Er wordt gelachen, gekletst, geknipt en gelijmd. Een uur later zijn er heel 
wat kerstballen gemaakt. 
Een week later hebben we voor het eerst een kerstmarkt georganiseerd, om geld op te halen voor de 
projecten. Er was van alles te koop, zoals de gemaakte kerstballen, decoratie, kleding en ook een plek 
voor ontmoeting. Ook kwam er een groep van de muziekschool voor een optreden. . 
Met de leerlingen van het onderwijsproject en de ouders hebben we een viering gehouden. De 
verschillende klassen hadden allemaal iets geoefend, zoals een lied. Ook werd er een kerstverhaal 
gelezen. Aan het einde kregen ze een pakket mee naar huis met lekkere en handige dingen. 

Ook hadden we diezelfde week de kerstviering met de kerk. Elk kerklid mocht een gast 
meenemen voor een maaltijd. Dit keer was het een broodmaaltijd, gevolgd door 
een zoete ronde. Er was een toneelstuk ingestudeerd dat vol vuur werd 
uitgespeeld en gezongen. Doordat er een actie is gehouden, waarvan een 
gedeelte van de opbrengst via de kerststerren actie binnenkwam, hebben we 
twee goed gevulde boodschappentassen kunnen maken voor iedereen, 
die ze aan het einde meekregen. De wintermaanden zijn, door de 
stookkosten, financieel heel zwaar voor de mensen, en zo hebben ze 
toch wat extra's. 

Verhaal uit de wijk 
We hadden een heftige situatie van een mevrouw die ontslagen werd 
uit het ziekenhuis. Ze had ernstige psychische problemen en veel 
lichamelijke klachten, maar er was geen hulp beschikbaar. 
Er was geen kachel in huis en het huis was vies. Mensen uit de 

kerk hebben schoongemaakt en we hebben haar een kachel 
gegeven. Ze wist alleen niet meer hoe ze vuur moest maken. 

Wat kan je dan voor deze vrouw doen? We zijn langs geweest 
om een maaltijd te brengen, even om het hoekje kijken voor 
een klein gesprek. Na een paar dagen thuis is ze overleden. 

Een mooie samenwerking 
Een telefoontje op vrijdagochtend. ‘Kunnen jullie zakken met 
fruit op komen halen?’De kinderen van de plaatselijke school 
hadden allemaal iets meegenomen. Dit hebben we meteen 

weer uitgedeeld aan de kinderen van het kinderprogramma. 
Zo zijn er mooie samenwerkingen met lokale organisaties. 



Wat een jaar is het geweest. 

In januari begonnen we met het plannen van onze emigratie. We zochten 
naar de juiste weg en dachten in april te vertrekken. Al snel werd duidelijk 
dat dit betekende dat we ons huis moesten verkopen en al onze 
materiële zekerheden los moesten laten. Een verkoopbord in de tuin, en 
binnen een paar weken was het huis verkocht. 

periode kwam helaas ook de ziekte van (schoon)ma terug. Bij iedere stap 
die we zetten richting Roemenië, volgde ook een klap in haar proces. 
Op 1 augustus vertrokken we naar ons huurhuis in Floresti. Een heerlijke 
plek, met mooi weer. Na een paar weken reisden we voor het eerst heen 
en weer. Hoe neem je afscheid, en wat doe je als je weet dat je plek hier 
is, maar je er ook voor je familie wilt zijn? Het waren intensieve maanden 
van aarden in een nieuw land, een nieuw team en een vreemde taal en 
tussendoor heen en weer reizen. 

In oktober kregen we te horen dat er voor (schoon)moeder geen medische 
hulp meer mogelijk was. We besloten tijd met haar door te brengen, en 
die tijd hebben we gekregen. Het waren waardevolle momenten, met 
dierbare herinneringen. Op 8 november kwam er een einde aan haar 
aardse leven en moesten we haar overgeven aan onze Vader. We weten 

dat ze nu op een betere plek is, maar we missen haar. 
Na een intense tijd zijn we teruggegaan naar Roemenië. We rolden direct 
in de voorbereidingen voor alle decemberactiviteiten. Klussen, 
zondagvieringen en ondertussen ook zoeken naar een nieuwe woning, 
omdat ons huurcontract half januari afliep. En we hebben er één 
gevonden! Verven, meters aan electra wegwerken en alles opnieuw 
inpakken en uitpakken. En gezelligheid van familie die op bezoek kwamen. 
We zijn benieuwd wat het nieuwe jaar gaat brengen. Bedankt voor het 
meeleven, meebidden en ondersteuning dit afgelopen jaar. 

We zijn dankbaar voor 
* de mooie mensen in ons team; 

"de kerstvieringen waarin we liefde en geloof mochten delen; 
"dat we een woning hebben gevonden. 
" alles wat we hebben geleerd in het afgelopen jaar, de moeilijke en 
mooie momenten waarin we zeker wisten dat we niet alleen waren. 

We vragen gebed voor 
" wijsheid om de juiste taken op te pakken; 
* voor rust en ruimte om de taal en cultuur te leren kennen. 

Laat het ons gerust weten als je vragen hebt of iets wilt delen. 

We horen ook graag jullie verhaal! Een hele goede tijd gewenst. 

Jouw steun helpt ons om rond te 
komen. Wil jij ons financieel 
ondersteunen? Dan maak jij ons 

werk mogelijk. 

Wil je ons maandelijks steunen of 
heb je vragen, stuur dan 

een mail naar 
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