oktober 2025

Lees de update over ons werk en hoe we een nieuw thuis aan het opbouwen zijn.

We zijn dankbaar voor iedereen die ons steunt, op welke manier dan ook.

Financieel, waardoor we hier kunnen wonen en ons kunnen inzetten.

Door gebed en bemoediging, waardoor we kunnen blijven doen wat we zo graag willen oppakken.
Samen hebben we dit bereiki!

Een nieuw (t)huis
Op 1 augustus hebben we afscheid genomen en zijn we naar ons nieuwe huis in Floresti gereden. Bjj
aankomst hadden we binnen een kwartier al de eerste visite uit Nederland. Heel fijn om je huis te
kunnen delen! Geen mok of glas in huis, dus even langs de buurtsupermarkt voor een boodschapje en
daarna verhalen aanhoren van onze gasten, die langs verschillende organisaties in de buurt waren
geweest. Nadat zij waren vertrokken, kwamen de verhuizers aan. We dachten echt dat we veel spullen
hadden weggedaan... tot de kar en bus werden leeggehaald. Oeps! Na een paar dagen stonden de
meeste spullen gelukkig op hun nieuwe plek, en nu kunnen we wel zeggen dat het een fijne
combinatie is geworden tussen onze Nederlandse spullen en de spullen van hier.

De eerste weken mochten we genieten van het mooie weer en wennen aan
de nieuwe omgeving, omdat de stichting in augustus gesloten is vanwege
de warmte. En warm was het zeker: de thermometer tikte een paar keer
over de 40 graden aan.

Ook zochten we een plek voor Noa en Lois bij de kinderopvang. Na een
paar weken werd duidelijk dat we een plek gevonden hadden. Maar dan
ben je er nog niet, eerst moest er een slijmtest worden gedaan om te kijken
of ze pneumokokken hadden. Hoe regel je dat als je geen Roemeens
burger bent? Bij het eerste laboratorium (soort GGD) konden ze ons niet
inschrijven, maar bij het tweede lab gelukkig wel. Nuchtere maag,
geen water drinken of tandenpoetsen dus: 's ochtends vroeg

uit bed en op naar de praktijk. Gelukkig met een goed resultaat!
Daarna volgde een afspraak bij de dokter voor een 49
gezondheidsverklaring en konden we met een stapel ;
papieren de volgende dag naar de kinderopvang.
De eerste uren zitten erop, en ze komen met een
steeds grotere glimlach naar buiten!

Ondertussen zijn we ook bezig met Roemeens leren.
We hebben twee keer per week les, en Menno is een
bijbelschool aan het volgen. Ook zijn we ons aan het
oriénteren op een koophuis.

We zijn de afgelopen twee maanden al een paar keer
terug geweest naar Nederland, omdat het met
Menno's moeder niet goed gaat. Ze is erg ziek, en dat
houdt ons veel bezig. Het is lastig om in Roemenié te
aarden terwijl er in Nederland ingrijpende dingen gebeuren.



De eerste klussen waren rondom de school van de organisatie:
gordijnen ophangen, en kleine dingen repareren, zodat de school in
september goed van start kon gaan. Daarnaast hebben we veel
onkruid weggehaald, bomen gesnoeid en gras gemaaid.

Naast het praktische werk zijn we veel in gesprek met collega’s om
meer inzicht te krijgen in het werk dat gedaan wordt. Wat houdt het
werk in, waarom doen ze wat ze doen, en wat komt er achter de
schermen allemaal bij kijken? Heel interessant om daar meer zicht op
te krijgen en ook om de dromen te horen die er zijn.

20 jaar Stichting Charis

Dit jaar bestaat de stichting alweer 20 jaar, wat gevierd werd in
Boskoop, in de thuisgemeente van Marien en Yvonne. Omdat we in
Nederland waren, konden we daarbij aanwezig zijn. Wat was het fijn
om mensen te ontmoeten die dit werk al zo lang steunen, hun
gezichten te zien bij de verhalen die we gehoord hebben, en te zien
welke weg is afgelegd om te komen waar men nu staat. We hebben
veel respect voor mensen die zo toegewijd zijn om relaties op te
bouwen die nodig zijn om verandering te brengen. Een verandering
die zichtbaar is in de gezinnen en kinderen in de wijk zoals de leeftijd
die omhoog is gegaan van een kind krijgen en het aantal mensen wat
door het onderwijs nu een baan heeft.

Transport aangekomen uit Nederland

Pampers, incontinentiemateriaal, shampoo, schoenen, een rolstoel en
veel meer werden gebracht. De vrachtwagen paste niet door de poori
heen waardoor alles overgeladen werd in een bus. Even aanpakken,
met veel gezelligheid onderling. In de komende tijd worden deze
goederen weer uitgedeeld in de wijk, maar ook meegegeven aan
organisaties in de buurt die in andere dorpen actief zijn.

Wij zijn afhankelijk van giften
om in ons levensonderhoud te

voorzien. Wil je ons (maandelijks)
Qﬂ)”%@"/ e éa%@ financieel ondersteunen?

We zijn dankbaar IBAN Hervormde Gemeente
- voor de huurwoning; Werkendam

* voor de eerste contacten met collega’s en mensen in de buurt; NL3? RABO 0368757366

- dat we een gevoel van thuis ervaren — en de kinderen ook; t.n.v. Fam. Holtrop (O

- dat er plekken zijn op de kinderopvang en het wennen goed gaat.

Vragen voor ons
thuisfrontteam?
thuisfront.famholtropehotmail.com

We vragen gebed

- voor Gods nabijheid rondom de situatie van (schoon)ma;

- voor rust en ruimte om de taal en cultuur te leren kennen.
Persoonlijk contact:

Laat het ons gerust weten als je vragen hebt of iets wilt delen. menno21547egmail.com

We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid en steun die we ervaren. janine.hseoutlook.com

www.stcharis.org

Hartelijke groetjes,
Sl e HeEE www.famholtrop.nl

Menno & Janine




