Wie zijn wij?

Wij zijn Menno en Janine Holtrop, ouders van twee dochters:
Noa (3 jaar) en Lois (1 jaar). Menno is schipper en Janine
maatschappelijk werker. In april hopen we naar Roemenié te

vertrekken om daar onder de Roma-mensen te gaan werken.

Waarom Roemeni&?
Al een aantal jaar zijn we zoekende naar onze plek in deze wereld.

In 2021, wilden we graag een bijbelschool doen. Dit leidde ons in 2022
naar een mini-DTS bij Jeugd met een Opdracht, wat ons inspireerde om een
volledige DTS te volgen. In 2023 werd Lois geboren, maar het verlangen
om verder te groeien in ons geloof bleef. We gaven ons op voor

een Family DTS in Mexico, van maart tot augustus 2024. Deze ervaring
was waardevol en heel leerzaam. Terug in Nederland namen we
contact op met Marien en Yvonne Kroon van stichting Charis.

Na een bezoek in november en december 2024 wisten we dat God
ons hierheen roept om hen te ondersteunen. We mochten op
verschillende manieren ervaren dat God ons hierheen heeft geleid.
We mochten samen op één lijn komen daarin. En keer op keer kregen
we bijbelteksten dat we mogen uitstappen.; “Mijn aanwezigheid zal
met u meegaan en lk zal u rust geven.” (Exodus 33:14)

Wat gaan we doen?

Stichting Charis werkt al twintig jaar in de Roma-wijk van Floresti,
met zo'n 2000 bewoners. Ze hebben een kerk, een school met

50 kinderen, en draaien diverse programma’s voor kinderen,
jongeren en vrouwen. Ze bieden ook praktische hulp, zoals het bouwen

en opknappen van huisjes. Ons doel is om de organisatie te ondersteunen, vooral door eerst de taal
te leren en onze gaven in te zetten. Menno wil naast het praktische werk een parttime bijbelschool
gaan volgen en meehelpen met pastoraat en de kerk, terwijl Janine zal helpen met de
vrouwenprogramma'’s, kinderwerk en het jeugdprogramma. Ook wordt er gewerkt aan de bouw van
een nieuw schoolgebouw, dat meer kinderen toegang biedt tot onderwijs en ruimte maakt voor
nieuwe plannen zoals een koffiehuis en een kringloopwinkel. Gedurende het jaar komen er ook
groepen uit Nederland om te helpen.

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.
En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.” (Matt. 28:19,20)
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Een thuisfrontteam (tft) regelt allerlei zaken vanuit Nederland.
Hierbij kun je denken aan de verzending van nieuwsbrieven,
financiéle administratie en praktische zaken. Heb je een vraag
voor het thuisfrontteam? Stuur dan een mail.

Even voorstellen
Wij zijn Christiaan en Charlotte Hovestadt. Wij zijn trotse ouders
van 2 prachtige dochters Sarah (3 jaar) en Naomi (1 jaar). Menno
en Janine kennen wij vanuit de kerk. In 2022 hebben wij met elkaar
belijdenis gedaan. In die tijd waren wij allebei in verwachting van
ons eerste kindje. Heel speciaal. Al snel merkten wij dat wij een
hele leuke band hadden met elkaar. Wij vinden het heel speciaal
dat wij hiervoor gevraagd zijn. Wij zijn enorm
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trots op Menno en Janine en de kinderen dat |
ze deze mooie stap gaan maken. Heel fijn dat
wij ze kunnen ondersteunen vanuit het 1.

Janine en ik kennen elkaar al vanuit de tijd dat ze bij mijn man en
mij op de club was. Altijd enthousiast en tot helpen bereid! Door de
jaren heen was er meer en dan minder contact,

maar als we elkaar spreken is er altijd weer die klik,
daarom vind ik het fijn om mijn steentje bij te mogen
dragen in het tft. Ik ben Mini Wemmenhove getrouwd
met Ab. Na 45 jaar samen gevaren te hebben zijn

we 4 jaar geleden aan de ‘wal” gekomen waar we
inmiddels onze draai hebben gevonden.

Wij zijn Wim en Lydia Roth. Wim en Janine zijn een ftijdje collega’s
geweest bij de hulporganisatie GAIN. Nu ze na Mexico weer een
tijdje in Nederland zijn helpen Menno en Janine nog regelmatig bij
GAIN, waar Wim werkzaam is als logistiek manager. Vanuit de band
die hierdoor is onfstaan is het mooi om Menno en Janine te mogen
ondersteunen in hun plannen. Afgelopen juni hadden wij (Wim en
Lydia) het voorrecht om vanuit GAIN een .
bezoek te brengen aan stichting Charis.

We waren onder de indruk van deze stichting
en het werk dat ze doen. We zijn ouders van 2
kinderen (Evi van 3 jaar en Joas van 1,5 jaar).
We zijn lid van NGK De Hoeksteen in Leerdam,
de plaats waar wij ook wonen.

Wil je onderdeel worden van
onze missie?

Wij zijn op zoek naar mensen die,
samen met ons, dit werk mogelijk
willen maken. Uiteindelijk is
zendingswerk iets wat we juist met
elkaar mogen doen. leder vanaf
zijn of haar eigen plek. Wilt u ons
werk ondersteunen door gebed?
Voor ons is dit het belangrijkste
deel van onze uitzending.
Daarnaast zullen we als gezin van
giften gaan leven. Wilt u erover
nadenken of u ons maandelijks of
eenmalig wilt ondersteunen?
Alvast heel erg bedankt voor je
support in welke vorm dan ook!

Op de hoogte blijven?

Wij willen onze verhalen delen via
een nieuwsbrief die ieder kwartaal
uitkomt. Daarnaast is er een
appgroep voor updates tussendoor.
Wil je op de hoogte blijven? Geef
dan je mail en/of telefoonnummer
door aan het thuisfrontteam.

Gebedspunten
Danken voor de plek die we
daar gevonden hebben.
Bidden voor een verdere goede
voorbereidingstijd.
Bidden voor de mensen die
achterblijven.

Persoonlijk contact

janine.hseoutlook.com

menno21547egmail.com

Bankgegevens

IBAN hervormde gemeente
werkendam

NL39? RABO 0368757366

t.n.v. Fam. Holtrop

Als je ons maandelijks wilt
ondersteunen wil je dit dan laten
weten aan het thuisfrontteam?
thuisfront.famholtropehotmail.com




